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aekinga in de pers

DE MOEDER VAN PAUL:

‘Het wordt
een
vent

om trots
op te zijn’

,,Arm zijn in een rijk land, dat is het meest vernede-
rende wat er is”’ en ,,Geloof me, een oorlog werkt nog
generaties lang d66r”. Twee uitspraken van de moeder
van een jongen die enige tijd in hetB.J.-internaat
Aekinga heeft gewoond. Twee uitspraken ook die de
kern van het levensverhaal van haar zoon Paul raken.
De moeder is de‘dochter van een van de vooraan-
staande figuren uit het vaderlandse verzet en dat heeft
ze haar hele jeugd geweten. De voortdurende spanning
in huis, veroorzaakt door een vader die niet kon
vergeten en er niet over kon praten. Op zestienjarige
leeftijd krijgt ze een kind, Paul, en trouwt met een
man die ze pas na lange jaren echt leert kennen. Jong
getrouwd, weinig geld, altijd sappelen om de eindjes
aan elkaar te knopen. Voor elk bed maar één stel
lakens, voor de kinderen nauwelijks kleren en de
meeste dan nog zelf gemaakt of vermaakt. ,,Ik voelde
me schuldig tegenover het kind*, zegt Pauls moeder.
,,Altijd die armoe. Kinderen op school die vragen: Heb
jij geen autoped? Heb je dit niet? Heb je dat niet?
Dat wreekt zich toch later?

En toen gebeurde het, de grote klap. Paul vond zijn
vader toen die een zelfmoordpoging had gedaan.
Medicijnen ingenomen, in zijn polsen gesneden. Ik zie
nog dat kind met grote schrikogen tegen de muur
gedrukt staan, niet begrijpend. Ik kon die man wel
slaan op dat moment. Om zoiets je kind aan te doen,
want het was echt geen serieuze poging.

Hij werd weggebracht en ik wilde hem niet meer in
huis hebben, niet meer bij mijn kinderen.” Paul had
inmiddels een broertje en een zusje. Het meisje was
een paar weken oud toen het gebeurde.

De grootvader nam min of meer de vaderrol over,
speelde met de kinderen, ging met ze wandelen en
hielp mee de eerste kampeervakantie van het gezin tot
een succes te maken. Onverwacht stierf deze man en
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dat betekende voor de tweede zoon in het gezin, die
zich sterk aan zijn grootvader had gehecht, een enorm
verlies. Zozeer zelfs dat het jongetje twee jaren
begeleiding nodig had. De spanningen hoopten zich
op: altijd geldgebrek — bijstand ,,genieten” betekent
eigenlijk ,,net niet kreperen” — Paul kon de herinne-
ring aan hetgeen met zijn vader was gebeurd niet uit
zijn gedachten bannen, kortom de jongen was eigenlijk
overspannen.

Een onderwijzer sprak over het Bijzonder Jeugdwerk,
de maatschappelijk werkster die het gezin altijd heeft
begeleid, legde er nog een schepje bovenop, een
contactambtenaar van het internaat Aekinga kwam
eens praten en heel voorzichtig won de gedachte veld
bij Paul en zijn moeder dat het misschien wel goed zou
zijn, als hij eens een jaar zonder zorgen en spanningen
kon leven. Inmiddels was er een andere man in het
leven van de vrouw gekomen, een musicus waarmee
heel voorzichtig stukje bij beetje een poging t~
gelukkig worden werd opgebouwd.

,,De kinderen waren en zijn gek op hem, vooral de
jongste, die hem papaatje noemt. Paul heeft zelf beseft
dat hij er een poosje uit moest. We gingen er heen en
werden heel leuk ontvangen. Ik kom zelf uit Friesland,
spreek de taal, ik vond er een stukje thuis. Je kreeg het
gevoel: ze doen daar nog iets voor kinderen. Het was
in de zomer dat we hem weggebracht hebben. Ik dacht
maar: wat ga ik doen, kan hij het wel aan. En dan rij je
weg, laat hem daar staan, dat is afschuwelijk. Thuisge-
komen bel je heel voorzichtig op, hoc het gegaan is en
dan hoor je dat-ie een kussengevecht heeft gehouden.
Dan moet je weer huilen, want je weet dat hij het wel
redt.

De eerste zes weken waren erg moeilijk. We zijn niet
op bezoek geweest, al mocht dat wel, maar ik vond dat
die zes weken nodig waren om daar te kunnen
wennen. Hij schreef dan: ’t Gaat wel goed hier, maar
ik huil nog zo. 't Was wel fijn dat je altijd moc
bellen. Tk kreeg hem niet aan de telefoon, maar 1k
hoorde wel hoe het ging. Na zes weken ga je hem dan
afhalen van de bus, zenuwachtig natuurlijk. Hij was
gegroeid, groter geworden dan ik. Veel rustiger, maar
wel blij dat-ie thuis was. Toen kwamen de verhalen los
en ik was overtuigd: het gaat goed.

De band tussen Paul en mij was veel te strak. We
hadden samen ook zoveel meegemaakt en ik besprak
alles met hem. Hij voelde ook nog de verantwoording
voor zijn jongere broertje, dat motorisch gestoord is.
Het gekke was, toen Paul in het internaat was, werd
zijn broertje veel zelfstandiger.

Paul ging het steeds leuker vinden in Aekinga; hij is in
dat jaar echt knul geweest. Ze deden er zoveel: dieren
verzorgen, ze gingen naar een manége, de bossen in,
dingen waaraan een stadskind nooit toekomt. Het
bleek dat hij leuk tekent en het schrijven ging steeds
beter, dat merkte je aan de brieven. Hij is er
ontzettend van opgeknapt. Maar toen hij terugkwam
thuis, begon de ellende. Ik moest aansluiting zoeken

TREFPUNT, Min.van CRM, december 1973

Osytze de vries



