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In herinnering Willem Nijboer :
directeur van het BJ-Centrum
Aekinga — Friesland.

In het midden van een voor geheel BJ en in het bijzonder Aekinga, belangrijke periode van ontwikkelingen na de privatisering
kwam volstrekt onverwacht het moment waarop Willem Nijboer op 3 augustus jl. overleed.

De manager Willem Nijboer, die al jaren met hart en ziel de hulpverlening aan jongeren was toegewijd en als professional het
vak tot in zijn vingertoppen beheerste, zag in deze nieuwe perspectieven een uitdaging, die hij begreep en direct omzette ineen
nieuwe frisse aanpak. Hij werd daarmede een van de steunpilaren, die zijn inspiratie doorgaf aan medewerkers en collegas
binnen en buiten Aekinga.

Een directeur van een BJ-centrum, die ook binnen en buiten zijn werkgebied werd gezien als een gesprekspartner van formaat.

Voor collega-instellingen, bestuurders en ambtenaren van WVC, Provincie en Gemeenten in de regio een adviseur zonder fabels

en franjes met een directe benadering gericht op oplossingen en bereid om beslissingen te nemen.

Willem Nijboer voor wie de taken die hij zich vooral ook zelf tot de zijne rekende nimmer te zwaar waren, ondanks zoals hij het
zelf noemde, zijn hinderlijke ziekte. Juist nu hij dacht daarvan het ergste overwonnen te hebben en hij boordevol plannen bezig
was zich op de toekomst te richten werd hem abrupt die kans ontnomen en hem niet gegund zijn werk af te maken.

Willem Nijboer zag in al degenen met wie hij sprak vrienden en liet dat gevoel ook merken. Het zal daarom een twijfelachtig
gevoel blijven wie wij het meeste missen, de vriend Willem of de ambitieuze en bekwame directeur van Aekinga. Hij zal bij velen
van ons op deze wijze in herinnering blijven, een periode afsluitend waarin hij duidelijk en overtuigend aanwezig was.

De echtgenoot en vader Willem Nijboer was jong, energiek en karaktervol. Grietje en haar kinderen zullen hem missen op een
manier die wij als buitenstaanders slechts kunnen vermoeden. Vanaf deze plaats hopen wij dat zij hun weg zonder hem kunnen
vinden en wensen hen voor de toekomst de kracht en de moed om dit leed te dragen.

Lochen, september 1990
AH. van Fessem

BJ.Bulletin, september 1990

@_ ©sytze de vries



