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aekinga in de pers

Zaterdagse bijlage Leeuwarder Courant

»Ja dat is kut, kut, kut man, het
leven is een teringzooi. Kut, kut,
kut man. Lopen, klimmen, dalen
en dan weer van voor af aan.” Op
de wijze van de hit ‘Mooi man’ van
‘Het mannenkoor Karrespoor’
banen negen ‘perspectiefloze
probleemjongeren’ (‘moeilijk
opvoedbare jongens’ in de
volksmond) van het vakinternaat
Aekinga uit Appelscha zich een
weg door het Franse gebergte
tussen de Puy de Dome en de Puy
Mary.

De 120 kilometer lange looptocht
die zes dagen duurt, maakt
onderdeel uit van een
‘ervaringsleerproject’ van zes
maanden (een maand in
Frankrijk, vijf in Nederiand)
waaraan Aekinga zijn _
‘moeilijkste gevallen’ sedert twee
jaar onderwerpt. ,,We willen dat
de jongens zichzelf leren kennen
en al hun illusies vergeten. Ze
moeten nu eindelijk eens met
concrete toekomstplannen
komen”, zegt de al elf jaar in
Frankrijk wonende Jan Klamer,
voorzitter van de stichting ‘Les
Amis d’Aurillange’ die het project
organiseert.

Door Johann Mast

Osytze de vries



